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De Kong Koan panelen

Houten panelen met fraaie inscripties vindt men overal waar Chinezen wonen. Ze worden
veelvuldig gebruikt om namen van tempels, gebouwen of handelszaken aan te duiden, als
oorkondes ter herdenking van gebeurtenissen, of om spreuken en heilwensen vast te leggen.
Vorig jaar zijn 8 panelen die eens de muren van het Kong Koan kantoor in Batavia sierden,
naar Nederland overgebracht waar ze een nieuw tehuis hebben gevonden in het Sinologisch
Instituut te Leiden. De ‘onthulling’, die bijgewoond werd door een vijftigtal Vrienden, vond
plaats op 26 september 2001. Bij die gelegenheid sprak o.a. Prof. B. ter Haar, die vertelde
hoe blij het Sinologisch Instituut was met deze aanwinst. “Op dit instituut zijn in de voor-
gaande eeuwen veel mensen opgeleid om die ‘lastige’ Chinezen in de Oost te besturen.
Daarom is het mooi en passend dat de panelen uit het bestuursgebouw hier hun nieuwe
thuis vinden”.
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Het begint met de vast-
stelling dat in 1620 Souw Bing
Kong door Jan Pietersz. Coen
tot hoofd Chinezen werd

. benoemd, dat hij in hetzelfde

Van de 8 panelen bevatten er |
drie een spreuk, terwijl de i
overige vijf panelen bepaalde |
gebeurtenissen uit de geschie- |
denis van de Kong Koan vast- |

S

leggen, alsmede de namen van . jaar naar Amoy en in 1621
de officieren vanaf de eerste | PUERTRSSE | terugkeerde met in zijn kiel-
kapitein Souw Bing Kong. De ~ 777 zo0geen handelsvloot. Dit
teksten zijn in klassiek Chinees gesteld. In het volgende luidde het begin in van de goede betrekkingen met het
wordt een samenvatting van de inhoud gegeven, in af- stamland die veel welvaart en voorspoed brachten.
wachting van een officiéle vertaling. Aangetekend moet In 1742, na de grote onrust (Chinezenmoord), werd
worden dat de jaartallen en geschiedkundige voorvallen Lim Bing Kong door G.G. van Imhoff tot kapitein
heel vaak niet in overeenstemming zijn met de histori- benoemd en begon de Kong Koan haar taak van het
sche gegevens zoals die uit de VOC-archieven bekend behandelen van zaken aangaande de Chinese gemeen-
zijn. - schap in Batavia. In 1791 wordt Oey Bian Kong tot
kapitein bevorderd. “Met zijn illustere voorgangers als
Het oudste paneel stamt uit 1791 en werd gemaakt in voorbeeld heeft hij zich volledig gewijd aan het welzijn
opdracht van kapitein Oey Bian Kong. van het volk”, naar de tekst bescheiden vermeldt!




Dan volgt een naamlijst van 27 officieren
en hun ambtsperioden, te beginnen met
Souw Bing Kong, waarvan er 7 zijn toe-
gevoegd na de 1791-datering.

Als laatste wordt genoemd majoor Tan
Eng Goan, ambtsperiode 38 jaar:
luitenant sinds 1827, kapitein sinds 1829,
majoor sinds 1837, majoor titulair sinds
1865. Hij kreeg een gouden medaille en
een toelage van 150 gulden per maand
na zijn aftreden in 1865.
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Paneel No. 2 dateert van 1861 en staat
op naam van majoor Tan Eng Goan.
“Wat is de betekenis van Kong Tong
(de oude naam voor Kong Koan)”, zo vraagt de
opsteller zich af. ‘Kong' is rechtvaardigheid en ‘Tong’ is
gezamenlijk handelen. Want alle zaken die de Kong
Tong worden voorgelegd moeten rechtvaardig worden
beoordeeld”.

In 1742 gaf G.G. van Imhoff aan kapitein Lim Bing Kong
de opdracht om de Kong Tong in het noorden van de
stad in een groot gebouw op te zetten. De onrust was
toen net voorbij en de stad begon zich te herstellen.
De Raad werd gevormd door één kapitein en twee
luitenants. In de periode dat Lim Teng Tjo kapitein
was (ca 1760) waren er 6 luitenants en 2 secretarissen.
De tekst vermeldt dan de volgende ontwikkelingen:
Destijd woonden de meeste Chinezen rondom Tong-
kangan in het zuiden van de stad. Kapitein Tan Tay
Tong had daar een kantoor

bijzondere mijlpaal en vermeldt de naamlijst van de
13 officieren.

Paneel No. 3 dateert van 1869 en staat op naam van
majoor Tan Tjoen Tiat.

“De Kong Tong bestaat al meer dan 200 jaar, had eerst
in het noorden haar zetel en verhuisde later naar het
zuiden. De ambtsdragers hebben steeds hun functie
gewetensvol vervuld met het oog op de belangen van
de Chinese gemeenschap. Als majoor sinds 1865, heeft
Tan Tjoen Tiat met zijn 12 ambtgenoten het werk van
zijn voorgangers getrouw voortgezet.

Destijds had de Kong Koan geen eigen kantoor en
werden de werkzaamheden in allerlei particuliere
woningen uitgevoerd. Pas in 1861 werd het huidige
gebouw gekocht. Sinds zijn ambtsaanvaarding heeft
majoor Tan het gebouw opgeknapt en geschikt gemaakt
voor de dagelijkse werkzaamheden.

Op het paneel dat kapitein Oey heeft laten maken zijn
de namen gegraveerd van onze voorgangers. Aangezien
dat paneel (paneel No. 1) reeds vol is beschreven,
zullen wij een nieuwe maken met de namen van de
nieuwe ambtsdragers, opdat zij niet vergeten worden”.
(Merkwaardig genoeg volgt hierna alleen de naam van
majoor Tan Tjoen Tiat!)

Paneel No. 4 is gedateerd 1893 en staat op naam van

majoor Lie Tjoe Hong.

“De ondergetekende is sinds 1872 betrokken bij de

Kong Koan, respectievelijk als luitenant, kapitein en
sinds 1879 als majoor. Hij

om de dagelijkse zaken af te
handelen en het gebouw in
het noorden werd uitsluitend
gebruikt voor ceremoniéle
gebeurtenissen.

Kapitein Ko Bian Teng
verzocht het gouvernement
een stuk grond te kopen om
een Kong Koan kantoor te
bouwen. Dit kantoor bleef
echter privé-eigendom van de
familie Ko. Het mooie Kong
Tong gebouw in het noorden
van de stad werd sterk
verwaar|oosd.

In 1861 stelde majoor Tan
Eng Goan voor om het Kong
Koan kantoor, eigendom van
de familie Ko, aan te kopen
en 8500 gulden uit de Kong
Koan fondsen hiervoor uit te
trekken. In een vergadering
waarin de majoor, de kapitein,

heeft te allen tijde hard en
conscientieus gewerkt
volgens de wetten van het
land. Ten behoeve van de
Chinese gemeenschap

heeft hij:

- gezorgd dat alle Chinezen
die in Batavia arriveerden,
door de Kong Koan

werden opgevangen totdat ze
op eigen benen konden staan,
- gezorgd dat er meerdere
scholen en onderwijzers
kwamen, zodat er meer
kinderen opgeleid konden
worden;

Sinds zijn aantreden als
majoor zijn de boeken van de
Kong Koan met een

positief saldo afgesloten.
Behalve voor de uitbreiding
van de scholen, is er ook geld
besteed aan de restauratie

zeven luitenants, twee waar-
nemend-luitenants en twee secretarissen aanwezig
waren, werd het voorstel aangenomen. Het verzoek
werd door de Gouverneur Generaal goedgekeurd en
op 10 september 1861 werd de koop bekrachtigd ten
overstaan van een notaris. Dit paneel herdenkt deze

van tempels en voor de uit-
breiding van het Kong Koan kantoor. Voor het kantoor
is een paviljoen verbouwd tot standplaats voor paarden
en koetsen.

De ondergetekende voert zijn taak uit op grond van
het principe van gezagsgetrouwheid en dienstbaarheid




aan de gemeenschap. Hem is daarvoor een gouden
medaille toegekend”.

Volgt de naamlijst van 32 kapiteins, luitenants en
secretarissen.

Paneel No. 5. Datering 1918, op naam van majoor
Khouw Kim An.

“Sinds 1910 bekleed ik het ambt van majoor der
Chinezen. In 1908 werd ik benoemd tot kapitein. Mijn
gebrekkige gaven en talenten heb ik ten dienste gesteld
aan de gemeenschap. Als ambtenaar vertegenwoordig ik
mijn overzeese landgenoten en heb ik al deze jaren mijn
taak met volle overgave vervuld. Aan het begin van mijn
ambtsperiode heerste er grote onrust in de wereld:

in ons stamland begon de revolutie om het autocratisch
regime ten val te brengen en op Java begonnen de jonge-
ren zich te roeren. De confrontatie tussen de oude en
nieuwe generaties had ook zijn invloed op de maatschap-
pelijke orde. In alle bescheidenheid durf ik te zeggen dat
ik tezamen met mijn medewerkers de orde en veiligheid
hebben weten te handhaven, zodat al onze landgenoten
in rust en vrede konden leven”.

De volgende verdienstelijke verrichtingen worden
vervolgens genoemd:

- Ondersteuning van behoeftigen met 3 gulden
per maand;

- De aanstelling van vrouwelijk personeel voor de

pokkenvaccinatie van Chinese vrouwen, ter voorkoming
van onbetamelijkheden;

- De opvang en ondersteuning van nieuwe immigranten;
- Het onderhoud en de verplaatsing van graven
(Gunung Sahari en Tanjung);

- Ondersteuning van het weeshuis voor meisjes

“Po Liang Kiok” met 200 gulden per maand;

- Schenking van grondbezit in Gunung Sahari ten
behoeve van een blindeninstituut;

- De ombouw van een verwaarloosd gebouw tot huur-
appartementen. Van de huuropbrengst wordt de
restauratie van tempels bekostigd.

“Bovenstaande verrichtingen zijn uitgevoerd tijdens mijn
ambtsperiode als majoor, met volle instemming van mijn
medewerkers die hiernaast worden genoemd”.

(Volgt de lijst van alle kapiteins, |uitenants en
secretarissen in functie in 1918).

De overige 3 panelen bevatten spreuken en raad-
gevingen die betrekking hebben op het besturen van
een organisatie, met als markant voorbeeld: “Zheng Gui
You Heng”, in vrije vertaling: “Goed bestuur vereist
volharding”. Een motto die ook nu nog even geldig is als
100 jaar geleden! [ix

H.S. Liem en Chen Menghong
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